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HABERLER: 


Sofya barış forumuna katınılması yasaklandı Ameri - kancı Cunta Türkiye barış güçlerinin, halkımızın barış istemini tüm dünya halklarına duyurmasını engellemek istedi. Ancak herşeye karşın bir gurub barış temsilcisi Sofya forumuna katılmayı başardı ve Türkiye barışsever halkının selâmlarını iletti. 


Dünyada silâhlanmayı körüklüyen, nükleer silâh yapımını tırmandıran, çeşitli yerlerde harb ocakları tutuşturan, başta ABD olmak üzere emperyalist ülke - lerdir. Saldırgan NATO'dur. Onlar çürüyen kapitaliz mi silâh dipçiklerinin, atom füzelerinin üstünde ayakta tutmaya çalışıyorlar. Sosyalist ülkeler barışsever dünya halkları ise, emperyalist ülkelerin saldırgan amaçlarını, dünyayı kana boyama arzularını sınırlamaya, durdurmaya çalışıyorlar. 


İşte böyle bir dünyada Türkiyemiz, halkımız hangi 

safta yer almaya zorlanıyor? Amerikan emperydizminin, saldırgan NATO'nun sınırbekçiliğini yapmak görevini halkımıza kim dayatıyor. Barış düşmanları- nın, Amerikan emperyalizminin, saldırgan NATO blokunun içinde kalmayı istiyenler, ülkemizde emperyalizmle çıkar bağları olan tekelci burjuvazidir, militarist kliktir. Ülkemize emperyalizmin rotasında dümen kırdıran 50.000.000 Türkiye halkının yaşamsal çıkarlarını düşünmüyor. Topraklarımızı Amerikan 

emperyalizminin NATO'nun casusluk üsleri ve atom füzeleriyle donatarak ilk çıkacak bir dünya savaşında ülkemizin nükleer bir mezarlık haline gelmesini göze alanlar, vatan hainleridir. Türkiye halkının düşmanıdır. 

Halkımız bu gerçekleri işte böyle haykırıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı gösterilerle halkımız, birışçı istemlerini dile getiriyor. Amerikan emperyalizminin batı Avrupa'ya ölüm füzeleri yerleştirme kararına karşı ayağa kalkan Avrupa barışsever halklarının yanında, ilk olarak yurt dışındaki işçilerimiz aydınlarımız yer aldı. Halkımızın ölüm füzelerine hayır diyen sesini Brüksel'de duyurdu. 


Amerikancı Cunta'nın barış düşmanı yüzünü açığa vuran Türkiye barış komitesi delegasyonunun Sofya forumuna katılmayı yasaklama kararını barışsever halkımız kınıyor. Bunun için halkımız barış isteyen sesini her türlü engeli aşarak Sofya forumunda tüm dünya halklarına duyurmayı başarmıştır. Selâm olsn Sofya'da halkların barış çağrılarını duyuranlara. 
Selâm olsun barış savaşçılarına. 


HALKLARIN BARIŞ İÇİN-DÜNYA PARLEMENTOSU'NA KATILAN DELEGELERİN KABUL ETTİĞİ ÇAĞRIDA SÖYLE DENİYOR: 


Dünya halkları derin bir endişe içindedir. Nükleer bir dünya savaşı tehlikesi, şimdiye kadar hiçbir zaman böylesine büyük olmamıştır. Nükleer silâhlanma ölüm getiren silâh birikimi kritik boyutlar aldı. Silâhlanmada yeni bir tırmanış, insanlığın yok olma tehlikesiyle karşı-karşıya kalabileceği son derece tehlikeli bir duruma yol açabilir. Yeni nükleer strateji büyük çapta bir şaşırtma manevrasıdır, Bununla dünya halklarına,dünya çapında nükleer bir yıkıma yol açmadan, sınırlı veya bölgesel bir nükleer savaşın ola- 

2\ naklığı yolunda sahte ümitler aşılanmak isteniyor. 


Bizler bu tehlikeli insanlık düşmanı, görüş ve niyetleri kesinlikle red ediyoruz. Halklar 30 yıldan fazla bir zamandır, bir dünya savaşı başlatılmasını başarıy- la önlediler. Silâhsızlanma ve yumuşama uğrunda özverili bir savaşım verdiler. Onlar, böylesi hileli oyunlara katılmak istemiyor. Halklar şu istemleri haykırıyor. 

- Silâh yığılmasına ve silâh şakırtısına son! 


- Silâhlı saldırılara ve zora baş vurma tehditlerine son! 
- Nükleer savaş tehlikesi önlenmelidir. 


Bizler tüm politikacı ve devlet adamlarının sağ duyusuna ve sorumluluk bilincine ve hükümetlere sesleriyoruz. 

- Yeni silâhlanma programlarına hayır! 

- Yeni tipten yığınsal kırım silâhları üretimine füzeler, nötron bombaları, kimyasal ve tüm öteki silâh türleri üretimine son verin! 


- Depolanmış silâhlarınızı azaltın. 


- Nükleer silâhları yasa dışı ilân edin, Görüşmeler yapın. 


Bizler barışa değer veren herkese sesleniyoruz... 
Kaygılanmak yetmiyor. Endişe duymak yeterli değildir. 
Halklar barışı koruyacak güçtedir. Bu, onların temel hakkıdır. Şimdi görüşmeler yapılmalıdır. Bizler dünyamızı atom uçurumuna doğru, giderek daha da itenlere dur diyoruz. Bizi ayıran herşeyi bir yana bırakalım. 
Atom savaşı tehlikesini sonsuza dek ortadan kaldırmak için birleşelim. 

Sesimiz her zamankinden daha yüksek olmalıdır. 


Değerli dinleyiciler, 


Hafta içinde radyolar Ordu'nun Gölköy ilçesinde jandarmayla çatışan 7 kişilik bir gurubtan 2'sinin ölü, 2'sinin ağır yaralı olarak tümüyle ele geçtikleri haberini verdiler, Daha önceki gün yine jandarmanın, doğrudan ve hedefe ateş etmesi sonucu 2 kişi ölmüştü, Bunların ardından Ankara Tuzlu çayırda bir toplum polisinin öldürüldüğü haberini radyolar yine hafta içinde verdi, Olaylar terörün durmadığını , yeniden tırmanışa geçtiğini gösteriyor. 
Ancak dün oldığu gibi bugünde terörün kışkırtıcısı kim? Terörden kimler yararlanıyor? Bunu iyi kavramak gerekiyor. 
Amerikancı Cunta ölü sayısı günde 30 kişiye varan kanlı terör ortamını bahane ederek iş başına geldi. 
Askersel diktatörlük gelir gelmez -Cunta geldi, terör yok oldu-imajı yaratıldı. Cunta ilk günlerde halkın teröre karşı geniş tepkisini sömürdü, Halk can güvenliğinin sağlanmasını istiyordu. Terörü basamak yaparak erke yükselen Amerikancı Nato'cu generaller, terörün kökünü kurutacağız dediler. 
Böyle olmadı. Cunta terörü kışkırtma yoluna koyuldu, Yurdun dört bir yanında özellikle Kürt halkının yaşadığı doğu bölgesinde kanlı operasyonlara girişti. 
Köyler jandarmalarla sarıldı. Halka göz dağı verme yönünde kanlı operasyonlar başladı. Binlerce kişi göz altına alındı. Cunta'nın daha ilk günlerde sıkı yönetim yasasında yaptığı değişiklikle polis ve jandarma ya tanınan doğrudan ve hedefe ateş etme hakkı sonucunda, birbiri peşi sıra kanlı operasyonlar düzenleniyor. Bir avuç kişi kıstırıldıkları köşelerde yok edil meğe çalışılıyor. Kısaca Amerikancı Cunta terörü, silâhlı çatışmaları bizzat kışkırtıyor. Neden ? 
Çünkü bu Amerikancı Cunta, dünün halk düşmanı politikasını silâh zoruyla uygulatmak için iş başına gelmiştir. Bu halk düşmanı politika başta ABD olmak üzere, emperyalist ülkelerin bize dayattığı politikaal dir. Bu politikayla halkımızın çıkarları çelişiyor.Dün 


“onbinlerce işçiyi ayağa kaldıran ekonomik yıkım politikası bugün Amerikancı Cunta'nın kanlı topu-silâhı altında zorbalıkla uygulanacaktır. 

ABD ile Türkiye arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşması adı altındaki "Amerikan emperyalizmi ne kölelik" anlaşması silâhların gölgesinde halkımıza dayatılacaktır. 

Amerikan emperyalizmi orta-doğu'da hazırladığı cehennemde Türkiye'yi maşa olarak kullanacaktır. Böylesi halk düşmanı bir politikayı gözlerden saklamak halkın tümüyle haklı tepkisini kanla bastırmak için emperyalizmin işbirlikçileri, egemen sınıflar dün olduğu gibi yine terörden yararlanacaklardır. 
Cunta'nın terörü bizzat kışkırtması işte bunun göstergesidir, Kanlı emellerine ulaşmak için dün olduğu gibi bu günde, egemen sınıflar terörden yararlanma yöntemini elden bırakmıyacaklardır. Cunta' nın kanlı bayrağında teröre karşı savaş yazıyor.Bu sahte sloganla halkın demokratik hakları budanıyor, binlerce yurttaş tutuklanıyor. Terörden işçi sınıfının, emekçi halkımızın hiç bir çıkarı yoktur. İşçi sınıfımız ancak örgütlü eylemlerin egemen sınıfları sarsacağını biliyor. Ve bireysel terör eylemlerinden Cunta'nın yararlandığını görüyor. Ancak, güçlü bir halk hareketi yaratıldığı, güçler birleştiği oranda emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin, Cunta'cı militarist kliğin halk düşmanı politikası yerle bir olacaktır. Dev-Yol, Dev-Sol, Kurtuluş yanlıları bireysel terör yöntemlerine baş vurmayın. Amerikancı Cunta'ya fırsat vermeyin. Türkiye Komünist Partisi'nin gösterdiği yönde güçleri birleştirin. Güçlü bir halk hareketinin yaratılması için çabalarımızı yoğunlaştıralım, kadroları koruyalım. Cunta'ya karşı direniş ruhunda yığınları eğitelim ve örgütleyelim. 


İlerici -Yurt sever devrimci gençler! Amerikancı Cunta'ya, onun halk düşmanı politikasına karşı onurlu 

ve yiğit direnişinizi yığınlarla, emekçi halkımızla bağlayın. Cunta'ya karşı direniş potansiyeli, küçük, /5 


sonuçsuz, serüvenci ve örgütsüz çıkışlarla harcanmamalıdır, Tüm politik güçler birleşmeli, zulme, teröre, açlığa karşı tüm güçler bir yay gibi gerilmeli, Cunta yalıtlanmalı, halkın demokratik direnişi en et kili anlarda çığ gibi fışkırmalıdır. Cunta'nın çöküşünü böyle bir direniş sağlıyabilir. 


DİSK'li, Türk-İş'li, sendikalı, sendikasız işçiler! 
Cunta'cı generaller sizlerin en haklı istemlerle yürüttüğünüz yasal grevlerinizi yasakladılar. DİSK'i 

ve Türk-İş'e bağlı bazı sendikaları kapattılar. Sendikacıları tutukluyorlar. Cunta'cı generaller sizlere, halkımızın demokratik hak ve özgürlüklerine karşı yürüttüğü bu saldırıyı terörü önleme gibi açık bir yalana dayandırmaya yelteniyorlar. 

Oysa, daha dün sizler yine sizin demokratik hak ve özgürlükleriniz faşist terörün kanlı saldırısı karşısında, sendikal hareketin büyük önderi Kemal Türkler'i faşist katiller öldürdüler, Ama bütün bunlara karşın siz, Ssınıfınızın bilinçli ve kararlılığıyla disiplinle bu faşist teröre karşı koydunuz. Ona, bireysel terörle değil, yığınsal güçlü anti-faşist eylemlerle yanıt verdiniz, 

Siz, üzerimize faşist terörü süren, ücretleri dondurmayla, sosyal hakları kısıtlamaya yeltenen tekelci patronların karşısına DİSK'li, Türk-İş'li ve diğer sendikalardan işçiler, eylem birliğiyle dikildiniz. Tüm emekçi halkımızın çıkarlarını savunan sınıf sendikacılığının bayrağını dalgalandırdınız. Cunta'cı generaller tüm bunları biliyorlar ve onun için daha ilk ağızda faşist teröre ve bireysel teröre karşı olan size, işçi sınıfına, sınıf sendikacılığına saldırdı. Çünki onların amacı terörü önlemek değildir. 


Onların amacı işbirlikçi-tekelci patronlara hizmettir. 
6l Bunun için grevlerinizi yasakladılar. Bunun için ücret- 


lerinizi düşürdüler. Bunun için Türkiye İşçi Sınıfının 
100 yılı aşkın yiğitçe savaşımının ürünü olan DİSK'i 
kapattılar. Sendikal hak ve özgürlükleri, demokratik hak ve özgürlükleri bu güne dek dişini tırnağına takarak gecelerce, yıllarca açlıkla boğuşarak zindanlara, işkencelere göğüs gererek kazanan yiğit bilinçli işçi ve emekçiler. burjuvazinin bu saldırısını püskürtmek halkımızı özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturmak için birleşin! 

DİSK'le, Türk İş arasındaki eylem birliği, Cunta'cı generallerin bütün baskı ve terörüne karşın ayaktadır, sürüyor. 

150 milyon üyeli Dünya Sendikalar Federasyonu, Cunta'cı generalleri protesto ediyor. Yeryüzündeki milyonlarca işçi ve emekçi, sendikacılar, ilerici demokratik görüşlü tüm insanlar sizinle birliktedir. Dayanışma içindedir, Ülkemizin demokrasi güçlerinin birliği, uluslararası dayanışma güçleniyor ve üstün gelecektir. 
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Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi 
Radyosu 30.09.1980 tarihli yayınından 


HABERLER: 


Cunta, diktatörlüğü yerleştirme yönünde çeşitli yasalar çıkarıyor. Milli Güvenlik Kurulu adındaki "Cunta 
1402 sayılı sıkıyönetim kanununun bazı maddelerini 
değiştiren ve sıkıyönetim komutanlarına sınırsız yetkiler tanıyan yasadan sonra, geçtiğimiz hafta sonunda diktatörlüğü yerleştirme yönünde birkaç yasa daha çıkardı. Bunlardan biri, bütün belediye başkanlarının görevden alınması ve belediye meclislerinin feshedilmesine ilişkin kanundur. Öğrenildiğine göre, bu kanuna dayanılarak şimdiye dek toplam 1700 il ve ilçe başkanı görevden alındı ve belediye meclisleri dağıtıltı. Ayrıca bütün il genel meclisleri de feshedildi. Bilindiği gibi, askersel devirmenin daha ilk gününde başta, İstanbul, İzmir, Adana, Konya,Diyarbakır olmak üzere, 30'a yakın ilin belediye başkanları, Cunta'nın terfii emirleriyle, görevlerinden alınmış, yerlerine Sıkıyönetim Komutanlıklarınca emekli albay ve generaller getirilmiştir. Bunun yanısıra, belediye il ve ilçe meclisleri de dağıtılarak, bunların görev ve yetkileri sıkıyönetim komutanlıklarına ve onların emrindeki valilere devredilmiştir. 
Altı generalin oluşturduğu Cunta, şimdi çıkardığı bir kanunla bütün bu anti-demokratik uygulamaları yasallaştırmak, diktatörlüğe yasal görünüm vermek niyetindedir, Öte yandan Cunta, kendi işleyişini kurallara bağlıyan bir üst tüzük hazırlamıştır.Bu üst tüzükle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm yetkileri, altı kişilik Cunta'nın eline verilmekte ve böylece Cunta, başlıca yasama organı haline getirilmektedir, Bu üst tüzükte sözü edilen kurallarla bir yandan Cunta içindeki çelişkiler perdelenmek istenmek- te diğer yandan da Cunta'nın her keyfi karar ve uygulam asina yasal görünüm kazandırılmaya çalışılmak- 
8! tadır. 


Politik gözlemciler, Cunta'nın hafta sonunda çıkardığı ve hemen yürürlüğe koyduğu yasaları, Türkiye de açık askersel diktatörlüğü yerleştirme ve Cunta' ya karşı oluşabilecek her türlü toplumsal muhalefeti susturma girişimleri olarak - nitelendirmektedirler Cunta uzantısı hükümetin programı açıklandı. 
Başbakanlık koltuğuna oturtulan emekli Oramiral Bülent Ulusu'nun okuduğu hükümet programına göre, anarşi, terör ve bölücülüğü önlemek için, devlet güvenlik mahkemeleri kanunu, olağanüstü hal yasası çıkarılacak, Türk Ceza yasasında da değişiklikler yapılacaktır. Ekonomik alanda ise, devrik Demirel hükümetinin ekonomik istikrar programının uygulanmasına devam edilecektir. Bilindiği gibi halkımızın, "açlık paketi" diye adlandırdığı ekonomik istikrar programı, bugün başbakan yardımcısı olan MESS eski başkanlarından Turgut Özal tarafından uluslararası para fonu, dünya bankası, ortak pazar ve OECD gibi emperyalist finans ve ekonomik kurumların reçeteleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Başbakan Bülent Ulusu'nun da itiraf ettiği gibi, bu hükümet programı, Cunta'nın başı General Kenan Evren'in 16 Eylül günü düzenlediği basın toplantısında söyledikleri- nin bir kopyasıdır. 


Öte yandan, Cunta uzantısı hükümetin programını Cunta'dan önce Uluslararası Para Fonu resmen onaylamiştır. Bilindiği gibi, Turgut Özal'ında kalabalık bir heyetle katıldığı,Uluslararası Para Fonu toplantısında, Türkiye'deki askersel devirmeden sonraki gelişmeler üzerinde durulmuş, Turgut Özal aracılığıyla Türkiye'ye emperyalistlerin istekleri dayatıl - mıştır. 


Brüksel konferansında militarist kliğin iç ve dış politikası desteklendi. Amerika'nın ve NATO'nun istediği güçlü hükümetin kurulduğu açıklandı. Emperyalist tekellerin finanse ettiği Türkiye üstüne, Batı Alman Friedrich Ebert vakfıyla, Brüksel'de yapılan Is 


konferansta askersel Cunta'nın halk düşmanı politikası desteklenmiştir. Yabancı ajansların bu arada 26 
Eylül akşamı BBC radyosunun da bildirdiği gibi,Türkiye'nin sorunlarına emperyalist tekellerin çıkarları açısından, büyük ilgi gösteren Washington ve Brüksel'deki NATO uzmanlarının katıldığı bu konferansta önümüzdeki Nisan ayında daha geniş bir inceleme yapılması kararlaştırıldı. 


Bilindiği gibi bu konferansa eski kontenjan senatörlerinden Metin Toker ve Profesör Nermin Abadan'da katılmışlardı, Geçtiğimiz cuma günü çalışmalarını tamamlayan Türkiye üzerine konferansta özellikle emperyalist Uluslararası Para Fonu'nun dayatmalarıyla 
24 Ocak'ta uygulanmaya sokulan açlık paketi önlemlerini,sonuna kadar sürdürülmesi gereği üzerinde görüş birliğine varılmıştı. İçişleri Bakanlığı 1600'den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Askersel Cunta uzantısı Ulusu Hükümetinin İçişleri Bakanlığı bütün yurtta özellikle Doğu ve Güney Doğu illerinde Kürt yurttaşlara karşı yoğunlaşan operasyonlar sırasında, sıkıyönetim kuvvetlerinin 1600'den fazla kişiyi tutukladığını bildirdi. Bildirildiğine göre, Türkiye'de dünya kamu oyunun baskısı altında yapılan açıklamada verilen sayı, gerçek tutukluların sayısından çok azdır, Gözaltına alınan binlerce kişi, bu sayının dışındadır. Ayrıca, süregiden operasyonlar sırasında öldürülenlerin ya da yaralananların sayısı hakkında hiçbir açıklama yapılmamaktadır. 


Tutuklu Parlementerler hakkındaki koğuşturma ve s0- ruşturmaları özel bir komisyon yürütecek, Askersel yönetimin bir emri üzerine, Adalet Bakanlığında oluşturulan özel komisyon, tutuklu veya gözaltında bulunan Parlementerler hakkındaki ikiyüz kadar dava dosyasını incelemeye başlamıştır. Yasalara aykırı davrandıkları saptandığında, Parlementonun eski üyeleri hakkında davalar açılacaktır. Adalet Bakanlığı özd 10\ komisyonuna verilen ikiyüz kadar dosyanın arasında, 


faşist Milliyetçi Hareket Parti'lilerin suç dosyaları- nın da bulunup bulunmadğı konusunda açıklama yapılmamıştır. 

Strasburg ve Batı Berlin'de Cunta'yı protesto yürüyüşleri yapıldı. 27 Eylül Cumartesi günü, Fransa' nın Strasburg kentinde ve Batı Berlin'de, Türkiye'li işçilerin, gençlerin, kadınların ve yurtsever aydınların demokratik örgütlerinin düzenlediği Türkiye'deki Cunta- yı protesto yürüyüş ve mitingleri, yerli halkın ve öteki uluslardan emekçilerin de katılımıyla gerçekleşti, İşçilerimizin yanı sıra Fransa, Sili, İran, Yunan emekçi ve gençlerinin de örgütlü olarak katıldığı bildirilen yürüyüş boyunca Amerikancı, NATO'cu Cunta- yı kınıyan, Türkiye Demokrasi Güçleriyle, Enternas - yonal dayanışmayı vurguluyan sloganlar atıldı, pankartlar taşındı. Aynı gün Batı Berlin'de de Türkiye'deki Amerikancı, NATO'cu Cunta'yı protesto yürüyüşü yapıldı. Hermannplatz'dan başlıyarak Türkiye baş konsolosluğu önüne kadar süren yürüyüşe büyük bir katılum olduğu bildirildi. Batı Berlin'deki işçilerimiz, yurtsever genç ve kadınlarımızla birlikte bu protesto yürüyüşüne şu örgütlerde katıldı: Demokratik Kadınlar Birliği Batı Berlin, Genç Demokratlar Batı Berlin örgütü, Alman Sosyalist Gençliği, Batı Berlin Sosyalist Birlik Partisi, Alman Anti-Faşist'ler Birliği, Eğitim ve Bilim Sendikası, Uluslararası Öğrenci Çalışma Grubu, Karl Liebkneckt Sosyalist Gençlik Birliği, Liberaller Yüksek Okul Birliği, Demokratik Yunanlılar Derneği, Batı Berlin Üniversitesi Genel Öğrenci Temsilciliği, Irak Öğrenci Birliği, İlerici İranlı Öğrenciler. 

Öte yandan Batı Berlin'de çalışmalarını tamamlıyan IG Metall Sendikasının 13. Kongresinde, Türkiye'de Cunta'nın Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'i, ona bağlı sendikaları ve Türk-İş'e bağlı bazı sendikaları kapatması ve yöneticilerini, işçi temsilcilerini tutuklayıp zindanlara atması, protesto edildi. 


Kongrede ayrıca, Alman Sendikalar Birliği DGB'ye /m 


bağlı çeşitli sendikalara üye, 35 Türkiye'li iş yeri temsilcisinin verdiği dört önergede okunarak onaylandı, Bu önergelerde, Cunta'nın IG Metall tarafından kınanması DİSK ve ona bağlı sendikaların kapatılmasının protesto edilmesi, tutuklanan veya gözaltına alinan sendika yöneticileri ve işçilerin serbest birakılmasının istenmesi, Türkiye Demokrasi Güçleriyle dayanışma içinde olunduğunun vurgulanması isteniyordu, IG Metall Sendikasının 13, Kongresinde ayrıca, Batı Berlin'de ve Federal Almanya'daki faşist Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm örgütlerinin kapatılması bu faşist örgütün yöneticilerinin sınır dışı edilmesi isteklerini kapsıyan kararlarda alındı, 


Federal Almanya'nın Stuttgart kendinde Cunta'ya karşı Türkiye Demokrasi Güçleri'yle dayanışma toplantısi yapıldı. Toplantıya Baden-Württemberg ve Münih bölgelerindeki çeşitli derneklerden çok sayıda temsilcinin katıldığı bildirildi. Toplantıda Cunta'yı protesto eylemlerinin düzenlenmesi, Türkiye'deki baskı ve tutuklamalarla ilgili olarak, Alman kamu oyunun bilgilendirilmesi, Cunta'ya karşı Türkiye'de ki Demokrasi Güçleri'yle enternasyonal dayanışmanın güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 

Recklinghausen ve çevresindeki Türkiye'li işçilerin girişimiyle ve başta Alman Komünist Partisi (DKP) olmak üzere Alman Anti-Faşistler Birliği, Alman Sendikalar Birliği DGB Gençlik Bürosu'nun destek 

ve katılımıyla Türkiye'deki Cunta'yı protesto mitin- ` gi ve yürüyüşü de yapıldı. 


Irak'la İran arasındaki savaşla ilgili olarak, yeniden olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon seyi bir karar kabul ederek her iki ülke yönetimini- de tartışmalara son vermeye ve soruna barışcıl çözüm bulmaya çağırdı. 
Irak-İran savaşının bölgede gerginliği artırıp, barışı tehlikeye ittiği belirtilen kararda, ayrıca tüm dünya 12\ ülkeleri savaş konusunda tarafsız kalmaya ve durumu 


daha da gerginleştirecek girişimlerde bulunmamaya çağırılıyor. Ajanslar, bu yöndeki çağrılara arabuluculuk girişimlerine karşın, Irak'la İran arasındaki savaşın hafta sonunda da devam ettiğini, Pazartesi günüde, karşılıklı bombardıman ve saldırıların sürdü- günü bildiriyorlar. 


Gözlemcilerin dikkatle üzerinde durduğu olaylardan biri tarafsızlık yolundaki açıklamalara karşın, Birleşik Amerika'nın bölgeye askersel güç yığmayı sürdürmesidir. 

Başkan Carter'ın, Pentagon'a nükleer birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesi yolunda verdiği öneri- den sonra, ilerici kamu oyunda emperyalizmin asker- 
„sel bir müdahaleye yönelmesi endişeleri daha da arttı, 

Federal Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen yığınsal bir şenlikte aşırı sağcı faşizan Hoffman Grubu'nun İtalya ve Türkiye'deki faşist örgütlerle bu arada Batı Almanya'daki Milliyetçi Hareket Partisi yanlısı Türk Federasyonu ve komandolarla sıkı ilişki ve işbirliği halinde olduğu açıklandı. 


ha 


YORUM: 


Değerli Dinleyiciler, 

Türkiye'deki Cunta'ci generaller insanlığın can alıcı sorunlarının ele alındığı Sofya forumuna, Türkiye Barış Komitesi'nin elli kişilik delegasyonunun katılmasını engellediler, Barış Komitesi'ni kapattılar, onun başkanı Mahmut Dikerdem'i tutukladılar ama Cunta- nın barış düşmanı politi kası ülkede uyguladığı yı gır sal tutuklamalar, korkunç baskılar, yurdumuzun barış güçlerinin uluslararası alandaki böylesi önemli bir foruma katılmalarını, halkımızın barış istemlerini dile getirmelerini engelleyemedi. Barış için dünya halklarının parlementosuna katılan Türkiye barış hareketinin temsilcileri değişik komisyonlarda konuştular. Cunta'cı generallerin barış düşmanı politikalarının içyüzünü açığa vurdular. 

Ülkemizde barış için savaşın güçlendirilmesinin önemini vurguladılar. Sofya Forumuna katılan Türkiye barış temsilcileri, Türkiye'deki askersel Cunta'nın içyüzünü açıklayan bir bülten dağıttılar. Bülten., “Türkiye'deki Amerikancı, Nato'cu Cunta,bölgedeki güvenlik ve barış için ciddi bir tehlikedir" başlığını taşıyor. Bültende özellikle Cunta'nın demagojik propagandasının arkasındaki gerçek yüzünü açığa vuran, ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 

Cunta gerçekten yumuşama ve işbirliğinden yanamıdır? başlığını taşıyan bölümde Türkiye'de ordunun başını elinde tutan Amerikancı, Nato'cu generallerin yönetime el koymasıyla bölgemizde barış ve güvenliğin daha da tehlikeye düştüğü açıklanıyor. 

Bültende özetle şöyle deniyor: 

Bu olgu Yakın ve Orta-Doğu'da, gerginlik ve savaş tehlikesinin gerçek ve tek kaynağı olan Amerikan emperyalizmi ve Nato'yla, Cunta'nın ilişkilerinden kaynaklanıyor. 


Cunta, Türkiye topraklarındaki, Nato askersel ma- 
14\ nevraları sırasında erke geldi. Askersel devirme i- 


çin gerekli olan silâhlı güçlerin yer değiştirmeleri, Nato manevralarıyla maskelendi. 

Dünyada herkes, Türkiye'deki askersel devirmeyi Amerika Dışişleri Bakanlığının açıklamasından öğrendi, 

Nato üyesi olan bir ülkede üst generallerin yaptığı bu devirmenin, Nato'nun çıkarlarıyla uyuştuğu açıktır. 

Bültende devamla şöyle deniyor: 

Generaller barıştan yana olduklarını söylüyorlar ama onların bu sözlerine inanmak için hiçbir garanti yoktur. Generallerin erkini kontrol edecek hiçbir kurum kalmamıştır. Onlar parlementer demokrasinin tüm kurumlarını ortadan kaldırdılar. Cunta, ülkemizin militaristleşmesi eylemini arttıracaktır. Cunta'nın şefi bütçeden askersel amaçlar için ayrılan payın arttırılacağını açıkladı. ABD, Sovyetler Birliği'ne, Orta-Doğu ülkelerine karşı kullanmayı plânladığı Türkiye'deki askersel üslerine yeni silâhlar yerleştirmek istiyor. 


Bültenin "Cunta terörizme karşım dır?" başlıklı bölümünde, Türkiye'de politik terörizmin, CIA ve MİT tarafından örgütlendiği ve faşist çetelerce ve sol terörist gruplarca uygulandığı anlatılıyor. 

Cunta şimdi terörizme karşı konuşarak orta katmanların sempatisini kazanmak istiyor. İki yıldan beri ülkede sıkıyönetim vardı. Sıkıyönetim bölgelerinde gerçek güç generallerin elindeydi. Neden onlar o zaman terörizmi engellemediler? 

Çünki terörizm ilerici güçlere karşıydı. Demokratik hak ve özgürlükleri yoketme yi amaçlıyordu. Bültenin "Cunta barış güçlerine karşıdır" b ölümünde ise, Türkiye barış hareketinin baskılara boyun eğmiyeceği belirtiliyor ve şöyle deniyor. Türkiye barış güçleri barış ve silâhsızlanma için bölgede işbirliği için bağım- 


sız ve demokratik bir Türkiye için savaşımı sürdürecektir. hs 


Türkiye barış hareketi temsilcilerinin Sofya Forumunda dağıttıkları bültenin son bölümü "Dünya çapında dayanışma günün görevidir” başlığını taşıyor. 

Bu bölümde Cunta'ya karşı gelişen uluslararasi dayanışmanın önemi belirtiliyor ve bu bölüm dünya barış güçlerine yapılan şu çağrıyla son buluyor. 


- Hükümetlerinizden Türkiye'deki Cunta'ya yardımda bulunmamalarını isteyin! 


- Cunta'dan politik tutukluların yazgısının ne olduğunu sorun. Onların serbest bırakılmasını isteyin! 


- Türkiye'deki anti-demokratik rejimi ve işkenceleri protesto edin! 


- Türkiye'de politik ve sendikal hakların sağlanmasını isteyin! 


- Türkiye'de barış ve demokrasi güçlerinin savaşımını destekleyin! 


Sofya'da yapılan barış güçlerinin Dünya Parlementosuna katılan Türkiye barış hareketi temsilcileri bu foruma katılan temsilcilerden yüzlerce imza toplamışlardır. Dünyanın dört bir köşesinden Sofya'ya gelen barış güçlerinin temsilcileri şu metni imzalamışlardır. 


Aşağıda imzaları olan bizler, dünyada silâhlanma ya Tışının kışkırtıldığı Batı Avrupa'ya yeni nükleer füze lerin yerleştirilmesi yönünde adımlar atıldığı, uluslararası yumuşamaya karşı saldırıların ciddi boyutlar aldığı bir dönemde, Türkiye'deki askersel devirmeyi çok tehlikeli bir işaret olarak görüyoruz. 
Bugün Türkiye'de anayasa ve parlemento kaldırılmıştır. Tüm politik partiler ,sendikalar, demokratik yığın örgütleri bu arada barış davasını temel ilke olarak gören, Türkiye Barış Komitesi kapatılmıştır. 
Tutuklu insanlar üstüne hiçbir haber alınamamaktadır. 
161 Sıkıyönetim son bulmalıdır! 


Bütün politik ve demokratik hak ve özgürlükler derhal eksiksiz olarak sağlanmalıdır! 

Tüm tutuklu, barışsever sendikacılar ve demokratlar 

serbest bırakılmalıdır! 

Sendikalara, ilerici ve demokratik partilere ve yığın 

örgütlerine bu arada Türkiye Barış Komitesi'ne konan yasaklar kaldırılmalıdır! 


Öte yandan Sofya Barış Forumuna katılan Kıbrıs temsilcisi Remis Kristofinis Kıbrıs Türkleriyle, Kıbrıs Rumlarının ortak deklerasyonunu okumuştur. Kıbrıs'ın Türk ve Rum kesiminden 13 ilerici, barış yanlısı örgütün imzaladığı bu deklerasyonda, Kıbrıs'ın bölgede gerginlik ocağı olmasına izin verilmemesi, adanın barış ve güvenlik adası olması istemi dile getiriliyor. 
Kıbrıs Türk ve Rum emekçilerinin ortak istemlerinin somutlandığı bu deklerasyon, Sofya Barış Forumuna katılan delegelerce gür alkışlarla karşılanmıştır. 


YORUM: 


CUNTA HÜKÜMETİNİN PROGRAMI ÜZERİNE: 


Cunta'nın uzantısı hükümet, programını açıkladı, Gerçekte bu program,Cunta'cı generallerin daha önce yaptıkları açıklamaların bir tekrarı ve uluslararası emperyalist finans kuruluşlarının, IMF'lerin,Dünya Bankası'nın Türkiye'ye dayattığı koşullar. . 

Hükümet programını açıklamadan önce, işbirlikçi tefkelci burjuvazinin has adamı Özal, Washington'a gitti. Böylelikle hükümetin programı orada belirlendi. 
IMF'lerin, emperyalist tekellerin istekleri doğrultusunda, program açıklandı. Bu durum bir kez daha Cunta'cı generallerin Amerikan emperyalizmince harekete geçirildiklerini gözler önüne seriyor. Aynı h7 


günlerde yani hükümet programının açıklanmasından önce Federal Alman tekellerinin finansmanıyla beslenen Friedrich Ebert vakfının girişimiyle Brükselde çeşitli emperyalist çevrelerin temsilcileri toplanmıştı. Türkiye üzerine yapılan bu toplantıda, emperyalist çevreler Cunta'cı generalleri "yönetime el koymak zorunda kaldılar" gerekçesiyle temize çıkarmaya yeltenirlerken 24 Ocak'ta, Demirel hükümetinin aldığı ekonomik kararların uygulanması sürdürülmelidir. 
diye direktif verdiler, Bu toplantıda da, Amerikan emperyalizıninin temsilcileri "Türkiye'ye güçlü iktidar gerekiyordu. Simdi bu oldu' sözleriyle Cunta'cı generalleri yönettiklerini bir kez daha açığa vurdular. 

Emperyalist tekellerin işbirlikçi tekelci serma - yenin bu programı Türkiye'ye ne getirecektir? 


Bu programın ülkeye ,halkımıza ne getireceği daha ilk günlerde bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştı. Cunta'nın hükümeti birbiri ardına zamları sıralarken, işçi ücretleri düşürülmeye başlanmıştı. Böylelikle bunalım daha ağır biçimlerde halkın sırtına yüklenirken, tekellerin kârları süngülerin gölgesinde yükseltilecekti,Halka dayatılmak istenen düpedüz açlıktır. 
Ülke kapılarının ardına kadar yabancı sermayeye açılması ve emperyalist metropollerle AET'yle bütünleşmeye gidilmesi, ülke ekonomisini tümüyle dışa bağımlı kılacaktır. 
Devlet yapabildiğini değil yapmak zorunda olduğunu yapmalıdır ve yapmak zorunda olduğu da yerli ve yabancı tekelci sermayeyi en iyi şekilde de değerlendirmedir görüşüyle devlet bir avuç işbirlikçi, tekelci sermayenin hizmetine koşuluyor. KİT'ler yeraltı ve yerüstü bütün ulusal zenginlikler bir avuç yerli ve yabancı sermayenin eline teslim ediliyor. Ancak, böyle bir ekonomi politika yalnızca süngü zoruyla yürütülemez. Cunta'cı generaller politik ve toplumsal alanda zorbalık rejimi yasalaştıracak girişimler yaia\ pıyorlar. Kendi yönetimlerinde yeni bir devlet aygıtı 


ve politik sistem oluşturmaya kalkışıyorlar. Parlementonun, anayasanın kaldırılması,p wtilerin, derneklerin DİSK'in kapatılması il ve ilçe belediye başkanlarına varıncaya dek halkın oylarıyla seçilmiş hangi yöneti varsa onların kaldırılması, bunun ilk adımlaridir, 

Cunta'cı Generallerin hazırladığı anayasa yeni baskı yasaları seçim ve partiler yasası bunun diğer adımlarıdır. Cunta, emperyalizme NATO'ya bağımlı işbirlikçi tekelci burjuvazinin egemenliğini, böylesine pekiştirebilmek, böylesi bir rejimi yerleştirebilmek için kendisine sınırsız haklar tanıyan bir üst tüzük hazırlamıştır. Ancak, bu üst tüzük aynı zamanda Cunta'cı generallerin arasındaki çelişkilerin varlığığını da ortaya koyuyor. 


. Türkiye Komünist Partisi'nin Amerikancı Cunta'ya karşı halkımıza, tüm ilerici yurtsever demokratik güçlere yaptığı çağrıda da belirtildiği gibi ne Cuntacılar ne de onların hükümetleri ülkenin ve halkın temel sorunlarını çözemez, bunalımların üstesinden gelemez. Cunta hükümetinin ortaya koyduğu program ülkenin ve halkın temel sorunlarını çözme programı değil, bunalımı emekçi halkın üzerine yıkma, emperyalist bağımlılığı ayakta tutma, işbirlikçi tekelci burjuvazinin egemenliğini pekiştirme ve onu daha da palazlandırma programıdır. Zaten butür programlar ülkeyi derin bunalımların içine itmiştir. 12 Mart Sıkıyönetim Hükümetleri de halkın karşısına butür prog ramlarla çıkartılmışlardır. Ancak, halkın böylesine azgın bir sömürü ve soygunlara boyun eğmediği iyi- den iyiye görülmüştür. 12 Mart'cılar bir biri ardına yıkılıp gitmişlerdir, 

Halkımız , halkın çıkarlarını ve ulusal çıkarları savunan demokrasi güçleri! Amerikancı Cunta generalleri ve bağımlılık sömürü ve soygun programlarıyla birlikte yıkılacaktır. 


Türkiye Komünist Partisi, tüm halk güçlerini tüm hə 


ulusal demokratik güçleri, Amerikancı Cunta'ya karşı birliğe çağırıyor. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi 
Radyosu 01,10,1980 tarihli yayınından 


YORUM: 


BASIN ÜZERİNE 


Değerli dinleyiciler 16 Eylül günü saat 9.oo da 200'ü aşkın yerli ve yabancı gazetecinin ajans,radyo ve televizyon muhabirinin önünde Cunta'nın başı Kenan Evren şöyle diyordu: 

“Hür demokratik rejimlerde basının ne büyük hizmetler gördüğü ve onun değerli mensuplarının demokrasinin yaşamasına ne denli katkıda bulundukları, demokrasi içinde yaşıyan herkes iyi bilmektedir, 

Evet Evren Paşa böyle diyor. Ama bundan tam beş gün sonra, yani 21 Eyüül'de yürürlüğe sokulan Cunta'nın -sözüm ona- yeni sıkıyönetim kanununda, General Evren, büyük hizmetler gördüğünü söylediği basına ödül olarak şöyle bir sansür getiriyor. 

Sıkıyönetim komutanlığının gazete, dergi, kitap ve öteki yayınların basımına, yayımını, dağıtımını, taşınmasını sıkıyönetim komutanlığı yasaklayabilecek ve sansür koyabilecektir. Söz, yazı, resim, ses ve filmle olan her türlü yayın haberleşme mektup ve telgrafları kontrol edebilecektir. 

Sıkıyönetim komutanları basımı, yayımı ve dağıtımı yasaklanmış her türlü kitap, dergi, gazete, afiş, bildiri, pankart, plâk ve band gibi haberleşme araçlarına bunları basan matbaa ve basın yerlerini süresiz 

20l kapatabilecektir. 


Demek ki parlementer rejimde büyük hizmetler gören basın, şimdi Evren-Saltık Cunta'sının diktatörlüğünde topu-topuna 6 Cunta'cının hizmetine girecek. 
Girmezse işte böyle boğazlanacaktır. 

General Evren'in değerli dediği ve demokrasinin yaşamasına ne denli katkıda bulunduklarının herkesce iyi bilindiğini söylediği basın mensuplarına gelince: 


Yeni sıkıyönetim kanununda onlar için de özel maddeler var. Bakalım ne deniyor bu maddelerde, 

-Sıkıyönetim ilân edilen yerlerde komutanların emirlerine uymayan veya bunlara aykırı hareket edenlerle, komutanların ve sıkıyönetim görevlilerinin kimlikleri hakkında mübalağalı beyanatta bulunanlara, bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. 


Sıkıyönetim bölgesinde kamunun telâş ve heyecanını doğuracak haber yayanlar ve basanlar fiili durum boykot, işi yavaşlatma veya tamamen durdurma gibi hareket ve eylemleri övücü yahutta teşvik edici beyantta bulunan ve yayanlar iki yıla ağır hapis ve 
5000 TL den az olmamak kaydıyla para cezasıyla cezalandırılacaklardır. Bu cezalar temyiz edilemiyecektir. 

Evet değerli dinleyiciler, Amerikancı, Nato'cu Cunta'nın başı Evren'e sorarsanız bütün bunlar demokrasiyi kurtarmak için yapılmaktadır. 

Hayır efendiler! Bütün bunlar sizin demokrasi- den, Türkiye demokrasi güçlerinden, tüm halkımızdan ne denli korktuğunuzu açığa vuruyor. Ama "korkunun ecele faydası yok" derler, 

Yunanistan'daki yandaşlarınız bundan yedi yıl önce nasıl gittiyse siz de gideceksiniz. Hem de yaptıklarınızın hesabını vere vere!, 


İzi 


YORUM: 


CUNTA'NIN EKONOMİK PROGRAMI ve 
İŞÇİ SINIFI 


Darbeci paşaların güdümündeki Ulusu Hükümetinin programını, Milli Güvenlik Konseyi denilen ve altı generalden oluşan Cunta -sözde- onaylıyor. 

Sözde diyoruz. Çünki bu bir güldürü oyunudur. Batı nın bazı gazeteleri de zaten bu oyuna "Ankara komedisi" adını veriyor. Hakları da yok değil bu değerlendirmede. 

Cunta, emperyalizmin ve tekellerin çıkarlarını savunmak için erke el attı. Bu doğrultuda kukla bir hükümet kurdu. Bu hükümette emperyalizmin kendini güç günlerde kanıtlamış adamı İlter Türkmen, tekellerin ve emperyalist finans kurumlarının kilit adamı Turgut Özal, Türk-İş'in tekelci sermayeye en yakın ajnı olarak bilinen Sadık Şide gibi işçi sınıfının, demokrasinin yeminli düşmanları yer alıyor. 

Cunta'nın uzantısı, hükümetin başı Ulusu programı açıklarken, bunun Cunta'nın başı Evren'in daha önce yaptığı konuşmalarında yer alan buyrultuların dışında birşey olmadığını belirtmiştir. 

Şimdi Cunta IMF'nin reçetelerine göre hazırlanan ve hükümetin eline teslim edilen bu programi onaylama- ya kalkışıyor. Aslına bukılırsa program daha önce, Washington'da onayladı. Cunta, Washington'da hazır-- lanan ve onaylanan bu senaryoyu Türkiye'de sahneye getiriyor. İşte bu kadar ! 


Cunta'nın bu güldürü oyunu bir bakıma geçenlerde faşist Pinochet'in Şili halkına onaylatmaya kalkıştığı yeni anayasa oyununa benziyor, Bu eli kanlı katil,faşist rejimi yasalaştırmayı amaçlayan anayasayı halkın kesinlikle reddetmesi: karşısında ,ç evresindeki adamlarına onaylatmıştır. Gelişmelere bakılırsa Tür- 
22) kiye'deki askersel Cunta'nın Lâtin Amerika'daki as- 


kersel rejimlerin uyguladıkları politikayı andıran belirtiler gözleniyor. Bunu devlet bakanı Turgut Özal- da bir bakıma itiraf ediyor. 

Özal; kredi alma da Brezilya'yı geçtik diyor. 
Brezilya'nın önce askersel rejim, sonra faşizm gibi aşamalardan geçtiğini politikanın içinde olan herkes bilir. T.Özal, Brezilya'yı örnek göstermekle biz de aynı yolu izliyeceğiz mi demek istiyor? Cunta' nın yaptığı açıklamalara bakılırsa darbeci generallerin öyle kısa bir süre içinde erkten çekilme niyeti içinde olmadıkları anlaşılıyor. Cunta'ya yağ çekmede başarılı olan Milliyet Gazetesi, 26 Eylül günlü baş yazısında; bu programı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuşaklar boyu etkiliyecek değişikleri yapmaya kararlı bir kadro hazırladı" sözleriyle bizim bu görüşümüzü doğruluyor. Dahası var. Milliyet gazetesinin yazdıkları doğrudur. Ülkemizi, Avrupa'nın -sütçüsü, manavı durumuna getirmeyi amaçlıyan bu programın doğuracağı ekonomik felâketin altından kuşaklar boyu kalkılamıyacaktır. 


Çünki bu program yabancı sermayeye kapıları ardına kadar açmak kamu iktisadi teşekküllerini salt yerli ve yabancı tekellerin çıkarına koşmak, işçi, memur maaşlarını düşürmek, köy emekçilerini, küçük esnaf ve zanaatkârlarını tekel dışı tüm kesimleri daha yoğun yağmalamak, tekellerin ekonomiye sınırsız egemen olma amacına yöneliktir. Ard arda gelen zamlar, işçi ücretlerinin düşürülmesi, T.Özal'ın IMF reçetelerine göre daha Demirel hükümeti döneminde hazırladığı ekonomik programın uygulanmaya konulması, Cunta ekonomik halk düşmanı politikası- nın açık belirtileridir. Cunta'nın istediği işçi modeli işçiyi, sadece bir robot haline getirmeyi, Cunta'nın başı Evren'in deyimiyle; sadece çalışmayı, ailesini geçindirmeyi düşünen bir robot haline getirmeyi amaçlıyor. 

İşçi sınıfının bu açlık programı karşısında süngüle- /23 


zal 


rin gölgesinde robot olarak zorla çalıştırılmaya tepki göstereceğini, direneceğini iyi bilen darbeciler, 

daha şimdiden buyrultular yayınlıyor. Yeni maniplâsyonlara baş vuruyorlar. Örneğin İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının bildirisinde işi yavaşlatma gibi eylemler yasaklanıyor ve işçilere tehditler savruluyor. 


Türk-İş yönetimi Cunta'nın işçi sınıfına ve sendikal hareketi hedef alan bu politikasına dört elle sarılıyor.İcra kurulunun Türk-İş'e üye sendikalara gönderdiği mektupta, Cunta'nın direktifleri dışına çıkılmaması isteniyor. Türk-İş başları askersel Cunta' ya teslim olduklarını, işçi sınıfına hıyanet ettiklerini bizzat açıklamış oluyorlar. 


İşçi sınıfı ne süngülerin gölgesinde dayatılan halk düşmanı programa boyun eğecek, ne de Türk-İş patronlarının hiyanetine göz yumacaktır. 

İşçi sınıfı, örgütsel varlıklarını koruyan sınıf sendikaları işçi hakları için savaştan bir an bile geri durmayacaklardır. 

İşçi sınıfı kendi ekonomik ve sendikal haklarını savunurken tüm emekçi halkımızın haklarını da savunmuş oluyor. 

İşçi sınıfı emperyalizme ve tekellere karşı ülkemizin ekonomik ve politik bağımsızlığı için savaşıyor. 
Bu savaşta Cunta'ya karşı tüm güçlerin cephe birliği politikasını izliyor. 


Değerli dinleyiciler, 


Tercüman gazetesinin genel yayın müdürü ve yazarı Güneri Cıvaoğlu, gazetenin 24 Eylül 1980 günlü sayısında -KUVVET- başlığı altında İran'la Irak arasındaki savaş üzerine bir yorum yapmış. 

Cıvaoğlu daha yorumun başında şöyle sözler söylüyor. "Tarihin derinliklerinden günümüze kadar hiç yalanlamadan sözü edilebilen kaskatı bir gerçek, kuvvetin hak olduğudur." 

G. Cıvaoğlu'nun ortaya sürdüğü bu görüş, kimlerin görüşüdür? Bu sözleri duyan sağduyulu her insanın vereceği yanıt; bu görüşün faşist ideolojinin görüşü olduğudur. 

2.Dünya Savaşının ve milyonlarca insanın ölmesinin baş suçlusu Hitler, "kuvvet haktır''deyip Alman tekellerini dünyaya egemen kılmak için saldırıya geçmiştir. Ama, Hitler faşizmi, özgürce yaşamak, ülkelerini faşizmin pençesinden kurtarma hakkıyla savaşan Sovyet halklarının ve diğer Avrupa halklarının yiğitçe direnişiyle ezildi. 

Tarih; Vietnam -Amerikan savaşında da kuvvetin hak değil, hakkın kuvvet olduğunu gösterdi. 

Bizim ulusal kurtuluş savaşımızda kuvvetin hak degil, hakkın kuvvet olduğunu tüm insanlığa gösterdi. 
Hem de yurda emperyalist güçleri katanlar başta olduğu, emperyalist güçlerin dört bir yandan saldırdığı halde, yurdumuz üzerinde özgürce, bağımsız yaşamak isteyen halkımız karşısındaki kendinden kat kat üstün kuvvetlı emperyalist güçleri tepeledi. Ne varki Güneri Cıvaoğlu gibilerinin bu tür en açık-en insancıl, en onurlu yadsınamaz gerçekleri görmeye niyeti yoktur. 

G. Cıvaoğlu neden İran'la Irak arasındaki savaşın ger çek nedenlerine değinmiyor? Gerçekleri örtbas ediyor? 

Herşeyden önce iki komşu ülkeyi birbirine karşı kışkırtan Amerikan emperyalizmidir. Amerikan emperyalizmi bölgede yitirdiği konumlarını yeniden elde et-/25 


mek için iki komşu ülkeyi birbirine karşı kışkırtmıştır, Üstelik Amerikan emperyalizmi bölgedeki askersel serüvenlerine yurdumuzu da araç etmek, bu sıcak savaşların içine itmek istiyor. Amerikan emperyalizmi ile koyun koyuna yatan Sabancıilar, Koç'lar böylelikle emperyalist efendilerinin güdümünde ortadoğu'ya akmak, orada pazar elde etmek istiyorlar. 
Ülkemize ve halkımıza onlar, bir amaçla askersel Cunta'yı dayatmışlardır. Süngü zoruyla içte palazlanıp, güçlenip, süngü zoruyla komşu ülkelerin kardeş halkların tepesine dikilmeye çalışıyorlar. 

İşte G.Cıvaoğlu faşistlerin görüşü ile kuvvet haktır deyip, en gerici, en işbirlikçi tekelci sermaye çevrelerinin komşu ülkelere karşı kin ve nefret dolu kışkırtıcı ideolojisini bu nedenle piyasaya sürüyor. 
Bu tür saldırgan, kışkırtıcı faşist ideolojiyi yaygınlaştırıcı demeç ve yazıların Amerikancı, Cunta'cı generallerin yönetime el koymaları, demokratik hak ve özgürlükleri tümüyle ortadan kaldırmalarıyla birlikte ortaya çıkması da Cunta'cı generallerin neye kime hizmet ettiklerinin açık bir kanıtıdır. 


TKP bu gerçeklerden çıkarak, Amerikancı Cunta' cı generallerin erke el koymalarının, ülkemizin askersel serüvenlere sürülmesi tehlikesini artırdığını belirtiyor. Bir avuç işbirlikçi-tekelci sermayenin ve emperyalist tekellerin çıkarları için, halkımızın başı na dikilen Cuntacı'lara karşı tüm halkımızı, demokrasi güçlerini, barışı ve halkların dostluğunu savu - nan tüm insanları birliğe çağırıyor. 


Halkımız G.Cıvaoğlu gibilerine yanıtını verecektir. 
Çünki halkımız özgürce, insanca yaşama hakkına sahiptir. Onun için Cunta'cı generallerde, arkalarında- ki işbirlikçi-tekelci patronlarda ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar yıkılacaklardır. Çünkü HAKSIZDIRLAR. 
İşte Tevfik Fikret şöyle diyor: 
ZULMÜN TOPU VAR, GÜLLESİ VAR, KAL'ASI VAR-SA, HALKINDA BÜKÜLMEZ KOLU, DÖNMEZ YÜZÜ 
261 VARDIR. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi 
Radyosu 01.10.1980 tarihli yayınından 


YORUM: 
ORTADOĞUDAKİ DURUM ÜSTÜNE: 


Değerli dinleyiciler, 


ABD devlet başkanı, batılı bağlaşıklarla yaptığı görüşmeler sonucunda Irak-İran olaylarına silâhlı mü dahalenin plânlandığını açıkladı. Beyaz Sarayın şefi bu konudaki hazırlıklarla ilgili bazı açıklamalarda da bulundu. 

ABD yine -sözüm ona- yaşamsal çıkar bölgesi ilân ettiği Basra körfezi ve Hürmüz boğazının jandarmalığını açıkca üstleniyor. Bağlaşıklarını da bu serüvene katılmaya zorluyor. Carter bu plânı açıkça bildirdiğine göre, öteki emperyalist ülkelerin de Washington'un baskısına ve korkutmalarına boyun eğeceği anlaşılıyor. 


Değerli dinleyiciler, 

Aslında emperyalizmin bu saldırı hazırlıkları daha Irak-İran savaşının patlak vermesinden önce başla - mıştı. ABD, Basra körfezine büyük askersel güç yığmış bulunuyor. Hürmüz boğazının ağzında bugün otuzun üstünde savaş gemisi bulunuyor. Amerikan, İngiliz, Fransız ve Avustralya savaş gemileri boğazda mekik dokuyor. ABD, Hint okyanusu ve Akdeniz'deki birliklerini de buruya aktarıyor. Basra'ya yönelen Amerikan gemilerinin sayısı yirmidokuzu buluyor. 
Mısır ve Suudi Arabistan'da Amerikan savaş uçakları savaşa hazır bekliyor. Pentagon'un çelik birlikler dediği özel saldırı birlikleri alârm durumunda. 
Başkan Carter, yakın doğuda kullanılmak üzere Pentagon'a, nükleer birlikleri hazır duruma getirmesini emretti. 


New York Times gazetesi bu konuda şöyle yazıyor: ABD, bugün iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya doğ- /27 


rudan İran Irak çatışmasına karışacak, yada uluslararası bir saldırıyı örgütlemeye kalkışacak. 

Carter'in açıklaması her iki seçeneğinde kullanıl ması yönünde plânların tezgahlânmış olduğunu ortaya koyuyor. 

Washington Post gazetesi ise, Pentagon'un bağlaşıklarını da bu serüvene çekmek için yoğun çaba içinde olduğunu daha önceden yazmıştı. 

Carter'in açıklamaları, emperyalist ülkeler politikacılarının iki yüzlü tutumlarını bir kez daha ortaya koyuyor. Carter, Muskie ve benzerleri, New - York'taki Birleşmiş Milletler toplantısı çerçevesin- de İran Irak olaylarına karışılmaması, tarafsız kalınması yolunda demeçler verirken birbirleriyle adeta yarış ediyorlardı. 


Şimdi ise aynı politikacılar , saldırı plânlarını açıklıyorlar. Üstelik böylesi bir tehlikeli serüveni yine güvenlik ve ulusal çıkarlar adına göze alıyorlar. 
Burada kendiliğinden bir soru ortaya çıkıyor. İsrail Mısır ve Suudi Arabistan'ı bu serüvene çektiğini açıkça söyleyen Carter, bağlaşıklarımızla görüş birliği sağladık derken Türkiye'ye de görevler yüklemek istediğini söylemek istemiyor mu? 
Dışişleri Bakanı Türkmen, New-York'ta ki görüşmelerinde Irak-İran konusunda yine bol bol güvenliği - mizden, ekonomik çıkarlarımızdan söz etti. 
Burjuva politikacılarının böylesi sözlerle ortaya çıkmalarının ardında herzaman bir plân gizlenmiştir. 
Tarihsel deneyimler bunu doğruluyor. ABD'nin bu plânda Türkiye'yi ön karakol olarak kullanacağından, ülkemizdeki saldırı üstlerinden yararlanacağından kuşku duyulamaz. 
Halkımız komşu ülkelerle herzaman barış içinde yaşamak istiyor. Ülkemizin emperyalist serüvenlere araç edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Amerikan emperyalizminin stratejik saldırı serüvenlerine ülkemizi itecek olanlar şunu iyi bilsinlerki, altından kal- 
28\ kamıyacakları bir sorumluluk yükümlenmiş olacaklar- 


dır. Halkımız böylesi bir ihaneti hiç bir zaman ve hiç bir kimseyi affetmiyecektir, 


Radyosu 02.10.1980 tarihli yayınından Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi 


YORUM: 


KUZU POSTLU POLİTİKA KURTLARI: 


Sevgili dinleyiciler, 

“Irak'la İran arasındaki savaşın tehlikeli boyutlar aldığı, Amerika'nın -sözüm ona- yaşamsal, ulusal çıkarlar bölgesi ilân ettiği Basra bölgesine hızla askersel güç yığdığı ve emperyalist devletlerin silâhlı müdahale konusunda anlaştıkları açıklandığı bir dönemde hiç kuşku yokki Irak'la ve İran'la komşu olan Türkiye'nin tutumu son derece önemlidir. 

Emperyalist propaganda ve politikacıların sözde 

savaşa son verilmesi görüşmelere gidilmesi yolunda çaba harcadıkları yalanını yaydıkları şu günlerde, Dış İşleri Bakanı Türkmen, politik gözlemcilerin dikkatlerini üzerine çeken demeçler verdi. 
Türkmen, Irak'la İran arasındaki savaşın Türkiye'yi sadece güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da endişelendirdiğini söylüyor. Burjuvazinin dış politikasının kuzu postlu kurtları böyle konuşmaya başlayınca durup düşünmek gerekir. Türkiye'nin bu endişeli durumu gidermek için hangi plânların uygulanacağına değinmiyor. O, yalnızca Türkiye'nin çıkarlarının zedelendiğinden söz ediyor. 

Aslında, değerli dinleyiciler! Bu demeç,darbeyle yönetime el koyan Cunta'nın Ortadoğu ülkelerine (o /29 


karşı gelecekte izlemeyi hayal ettiği hegemonyacı emelleri yansıtmıyor mu? Türkmen bu demecinde gerçi iki komşu ülkeyle dostluktan da söz etti. Ama onu bakanlık koltuğuna oturtan devirmenin Amerikan emperyalizmince plânlandığını unutabilirmiyiz. Amerika Birleşik Devletlerinin Irak-İran savaşıyla ilgili tutumuna değinmeden Türkmen'in bu bulanık demecini anlamak olanaksız. 


Irak-İran savaşını emperyalizmin kışkırttığı, bazı Arap ülkelerindeki milliyetçi gerici güçlerin, emperyalist kışkırtılara araç olduğu açıktır. 


Emperyalizmin ve en başta ABD'nin, burada yitirdiği konumlarını güçlendirmek için çalıştığı bölgeye güç yığdıyı, saldiriya hazırlandığı biliniyor. Irak-İran savaşı Emperyalizme karşı koyacak güçleri zayıflatıyor. Emperyalizmin saldırısına ortam hazırlıyor, Amerika'nın plânı gereğince yönetime el koyan bir Cunta'nın dış politikasını dile getiren Türkmen'in demeci, ancak bu açıdan değerlendirilebilir. Türkmen- in demeci iki komşu ülke arasında ki savaşın, Türkiye için güvenlik açısından olduğu gibi, ekonomik açıdan da yararlanma fırsatları doğurduğunu gösteriyor. Cunta'nın dış politikasını çözen Pentagon, ülke - mizi ortadoğudaki askersel ve ekonomik yayılma politikasına araç yapmak istiyor. Söyle ki; 

Irak'la İran arasındaki savaş Türkmen'leri, ardındaki Cunta'yı, onun da ardındaki Beyaz Sarayı endişe - lendirmiyor. Tümünü birden sevindiriyor. Türkmen'in dile getirdiği bu tutum, ülkemizin ulusal çıkarları açısından bölgemizde barışın korunması, açısından son derece tehlikelidir. Halkımız herzaman İran ve Irak haliklarıyla iyi komşuluk içinde yaşamak istiyor, Türkiye Komünist Partisi, komünistler, iki komşu ülke arasındaki savaşa bir an önce son verilip barışçıl çözüm için görüşmelere başlanmasından yana çıkıyor. 
Bunun dışında tüm girişimlerin yalnız emperyalizmin 30\ ve siyonizmin ekmeğine yağ süreceğine, anti-emper- 


yalist güçleri zayıflatacağına inanıyor. Türkiye'mizi emperyalizmin tehlikeli serüvenlerine çekmeye yönelen Cunta'ya karşı, tüm barışsever güçleri eylem birliğine çağırıyor. 


YORUM 


ULUSLARARASI KAMUOYUNUN HALKIMIZLA DAYA-NIŞMASI YÜKSELİYOR: 


Avrupa Konseyinin Türkiye'deki durumun görüşülmesi toplantısına Besim Üstünel ve Metin Toker- de katıldılar. Bunların her ikisi de yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'deki gerçek duruma değinmemek, tartışmaların ana ağırlığını vize sorununa vermek için çaba harcadılar. CHP genel sekreterliğini yapmış Besim Üstünel, Batı Almanya'dan sonra Fransanında Türkler için vize zorunluluğu getirmesine karşı olduğunu söylerken Cunta'nın ülkemizde en temel insan hak ve özgürlüğünü ortadan kaldırdığından ilericileri, demokratları sendika liderlerini, işçi temsilcilerini zindanlara doldurduğundan, çoğunluluğunu CHP lilerin oluşturduğu 52 parlementerin yargılanması için özel komisyon kurulduğundan tek söz etmiyor. Cunta'nın kendisi için güvenilir saydığı kişilerin dışında, hiç kimse dışarı çıkmak için pasaport alamıyor. Askersel yönetim Türkiye barış hareketi temsilcilerinin Sofya'da yapılan dünya barış forumuna bile katılmalarını engelledi. Barış Komitesi derneğinin çalışmalarını da yasakladı. Başkanı, Mahmut Dikerdem'i tutukladı. Ancak, Avrupa Konseyine Türkiye'deki gelişmeler üstüne bilgi vermeye çağırılan bu kişiler Besim Üstünel'le Metin Toker tüm bu gerçekleri gizliyor, vize zorunluluğu sorununu ön plâna çıkarıp, Amerikancı Cunta'yı savunuyorlar. Avrupa /31 


kamuoyunun Türkiye demokrasi güçleriyle, halkımızla dayanışmasını önlemeye çalışıyorlar. Olanların 

bu çabalarının boşa çıktığını daha Avrupa Konseyi toplantısının ilk anlarında gördük. Başta Avrupa Konseyi üyesi çeşitli ülkelerin komünist ve sosyalist parlementerleri Yunanistan delegeleri, Cunta'yı haklı göstermeye yeltenen tüm bu tutumlara karşı tepki gösterdiler. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki durumun görüşülmesi toplantısında hazır bulunan Fransa Başbakanı Raymond Barre ise Türkiyedeki Amerikancı Nato'cu Cunta'yı haklı göstermeyi amaçlıyan konuş - masında TKP ve terörist eylemler arasında bir paralellik kurmaya kalkıştı. Bu yalan ve provakasyonuna sözüm ona kanıt olarak ta Strasburg kentinde Türk işçi ve öğrencilerinin Cunta'yı protesto eylemini göstermeye çalıştı. Bilindiği gibi bundan bir hafta önce Avrupa Konseyi'nin açılışında Batı Avrupa'daki işçilerimiz askeri Cunta'ya hayır, Türkiye'ye demokrasi, Yaşasın Uluslararası Dayanışma belgileriyle bir protesto yürüyüşü yapmışlardı. 

"Kardeşim sendikacı olduğu için hapiste" "Evimizi üç kez polis bastı" "Köyümüzü jandarmalar sardı" "Kardeşim öldürüldü" "Yakınlarım hapsedildi" "Kocam işten atıldı" belgilerini yükselten kadın-erkek işçi ve öğrencileri Raymond Barre'nin Başbakan olduğu Fransa Hükümetinin polisi saldırmış, işçileri ağır biçimde coplamış, tartaklamıştır. Basının ve parlem eterlerin gözleri önünde cereyan eden bu saldırı karşısında işçiler yılmamışlar, paniğe kapılmamışlardır. İşçilerimiz kararlı direnişiyle aralarından seçtikleri bir heyetin Avrupa Konseyi başkan yardımcısı Erich Leo'yla görüşmesini sağlamışlar; bu görüşmede Türkiye'de insan haklarının çiğnendiğini açık bir dille belirtmişler, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması için gerekli girişimlerin yapılmasını istemişlerdir. 


Fransız Başbakanı Avrupa Konseyi başkanlığının bile a2\ilgi göstermek zorunda kaldığı işçilerimizin bu haklı 


ve demokratik eylemini terörist eylem olarak göstermeye kalkışmış, emperyalist basının öteden beri Cuntayı Türkiye Komünist Partisine karşı azgınca saldırıya sürme provakasyonunu yenilemiştir. Fransız Başbakanının bu provakasyonuna yanıtı ,Fransız işçi s1- nıfı ve demokratik kamuoyu çoktan vermiştir 

2,5 milyon üyeli, SDF, Türkiye'deki askersel Cunta- ya karşı Türkiye emekçilerinin yanında yer aldığını yayınladığı bir bildiriyle açıklamıştır. Fransa İnsan Hak ve Özgürlüklerini Savunma Komitesi başkanı ve Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri George Marchais Cunta'ya çektiği bir telgrafla, askersel darbeyi protesto etmiş, tutuklanan işçilerin, demokratların derhal serbest bırakılmasını, işkenceye son verilmesini istemiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde de Cunta'ya karşı geniş protesto kampanyaları yürütülmektedir. Simdi görev bu protesto çıkışlarını daha güçlendirmek, uluslararası dayanışmayı daha da yükseltmek, Cunta'nın iç yüzünü iyice ortaya sergilemek onu yalıtlamak ve ülkemizde Cunta'ya karşı tüm demokrasi güçlerinin birliğini sağlamaktır. 


HABER - YORUM 
Değerli Dinleyiciler, 


Dünyanın seksen ülkesinden 190 milyon emekçi- yi çatısı altında birleştiren dünya proleteryasının uluslararası demokratik yığın ve sınıfsal örgütü Dünya Sendikalar Federasyonu, kuruluşunun 35, yıl dönümünü kutluyor. Bu günleme nedeniyle Çarşamba günü Moskova'da Dünya Sendikalar Federasyonu'nun genel yönetim kurulu toplantısı çalışmalarına başladı. Dünya Sendikalar Federasyonu, emperyalizmin silâhlanma politikasına karşı, barışın korunması, yumuşama sürecinin sürdürülmesi savaşımına, çalışmalarına büyük katkılarda bulunuyor. O, kapitalist ülkeler eme kçilerinin, tekellerin baskı ve sömürü politikasına karşı savaşımını destekliyor. Dünya Sendikalar Feeras-/33 


yonu adaletli, uluslararası ekonomik ilişkiler, politik ve ekonomik bağımsızlık savaşında gelişmekte olan ülkelere yardım ediyor. Faşizmin, ırkçılığın her biçimine karşı aktif bir savaş yürütüyor. Bu plâtform temelinde Dünya Sendikalar Federasyonu, işçi sınıfının ve onun sendikal örgütlerinin eylem ve güç birliği için çalışıyor. 

Dünya Sendikalar Federasyonu daha kurulduğu günden beri, emperyalizme, faşizme, ırkçılığa karşı, demokratik özgürlükleri, sendikal hakları barış uğrunda sa vaşan emekçilerin işçi sınıfının yanında yer aldı, Onlara maddi ve moral destekte bulundu ve bulunuyor, 


Değerli dinleyiciler, 


Türkiye emekçileri, işçi sınıfı da bu enternasyonalist sınıfsal dayanışmanın değerini gücünü çok iyi biliyor. DSF'nu DİSK'i var gücüyle destekledi. 
“Her zaman gereken moral ve maddi yardımda bulundu. Bu sınıfsal dayanışmanın önemi bugün daha da artmıştır. Nato'cu, Amerikancı generallerin devirne - siyle ülkemizde sınıf sendikacılığına karşı yoğun bir saldırıya geçildi. Askersel Cunta daha ilk ağızda saldırıyı işçi sınıfına onunsınıf sendikalarına yöneltti. 
Türkiye işçi sınıfını, sınıf sendikalarından yoksun bırakmak için DİSK'i, ona bağlı sendikaları, DİSK'le iş birliğinden yana olan Türk-İş'e bağlı Petrol-İş ve Kristal-İş sendikalarını kapattı. Yöneticilerini tutukladı. Cunta yalnız Türk-İş'i kapatmadı ve kapatamadı. Kapatmadı, çünki Türk-İş icra kurulu sınıf uzlaşmacılığı politikasıyla Cunta'ci generallerin yanında yer aldı. Türk-İş'in yöneticilerinden Sadık Şide Cunta'nın emrindeki hükümete katıldı. Kapatamadı, çünki Cunta işçi sınıfının tepkisinin tümünü göze alamadı. 
Ne varki Cunta sınıf sendikacılığının işçi sınıfı içindeki derin köklerini sökemedi. Sarsılmaz bağlarını koparamadı. Koparamazdı da..Sınıf sendikacılığı örgütsel bağlarıyla yaşıyor, yaşıyacaktır. Bu eğilim 

aa) Türk-İş tabanında da genişliyor. Türk-İş tabanıyla 


tepesi arasındaki çelişki giderek artıyor. Sidelerin, Denizcier'lerin Cunta'nın direktifleri doğrultusunda eylemsizlik, uzlaşmacılık, işçi haklarını savunmaktan geri durmak ve bunlara sahip çıkmamak, angaryaya çalışmak çağrıları Türk-İş tabanında sert tepkilere yol açıyor. Bu DİSK'le Türk-İş arasındaki eylem birliği temellerini güçl endiriyor. DİSK'li, Türk-İş'li sendikaların eylem birliği sürüyor. Bu birlik Amerikancı Cunta'ya karşı tüm işçi ve emekçileri halkımızın çıkarları için savaşa çağırıyor. 

Değerli dinleyiciler, 

Dünya Sendikalar Federasyonu'nun Türkiye İşçi sınıfının emekçileriyle kardeşçe dayanışması, işçi sk nıfımızın bu haklı savaşımına güç katıyor. DSF' nu Amerika'nın girişimiyle Türkiye'de tezgâhlanan ve dünyada barışı, bölge halklarını tehdit edici geniş bir askersel üsse çevirmeyi amaçlıyan askersel darbeyi şiddetle yerdi. Ve Türkiye'li işçilerle dayanışma için aktif ve geniş çaplı birleşik bir sendikal kampanyayı daha da genişletmek amacıyla öteki ulusal ve uluslararası sendikal merkezlerle daha önce başlattığı girişimi sürdüreceğini bildirdi. 

Bu kampanya şu istekleri içeriyor: 

Sıkıyönetim hemen kaldırılmalı! 

Tüm sendikal hak ve özgürlükler hemen ve eksiksiz sağlanmalı! 

Tutuklanan tüm işçi temsilcileri ve sendika yöneticileri, tüm ilerici ve demokratlar derhal serbest bırakılmalıdır! 


Değerli dinleyiciler, 

23-27 Eylül günleri arasında Sofya'da yapılan barış için dünya halklarının parlementosunun kabul ettiği çağrılar Dünya ilerici, demokratik kamuoyunda geniş yankılar buldu. 

Özellikle ABD'nin yeni nükleer stratejik plânı- nın doğurduğu tehlikeye karşı, barış eylemlerinin daha etkin kılınması kararları geniş destek buluyor. 135 


Değerli dinleyiciler, 

Bilindiği gibi dünya barış güçlerinin Sofya' da toplanan dünya barış parlementosuna Türkiye barış hareketi temsilcileri de katılmış ve bu forumun değşik komisyonlarında konuşmalar yapmışlardır. Türkiye barış hareketinin temsilcileri 25 Eylül Perşembe günü Avrupa Güvenliği İşbirliği adlı komisyonda bir konuşma yapmışlardır. 26 Eylül Cuma günü ise barış hareketinde yayınların ve kamuoyunun rolü, barış hareketinin genişletilmesi, değişik politik güçler arasında iş birliği adlı çalışma oturumlarına katıl - mışlar ve burada da konuşmalar yapmışlardır. Aynı gün Türkiye'den gelen barış delegeleri sendikacılar gençlik ve öğrenciler, kültür ve eğitim emekçileri, kadınlar, gazeteciler ve dindar çevreler için düzenlenen, yuvarlak masa toplantılarına katılmışlar ve birer konuşma yapmışlardır. Bu konuşmalarda Türkiye barış güçlerinin amaçlarını ve eylemlerini dile getirmişler, Türkiye barış hareketine katılan değişik emekçi kesimlerin çalışmalarını anlatmışlardır. 
Bunun yanısıra yapılan her konuşmada Türkiye'deki Amerikancı askersel Cunta'nın barış hareketine, işçi sınıfına, emekçilere ve tüm demokratik güçlere karşı baskı ve terörünü somut verilerle sergilemişler ve dünya barış güçlerini Türkiye halkı ile dayanışma- ya çağrmışlardır. Bunun yanısıra başka komisyon ve oturumlarda da değişik ulusların barış temsilcileri Türkiye'deki askerseli Cunta'nın insan haklarını nasi çiğnediğini, kendi konuşmaların da dile getirmişlerdir. Özellikle parlementerler ve seçimle iş başına gelen temsilciler için yapılan yuvarlak masa toplantılarında, Türkiye'de barışsever ve demokratik parlementerlere karşı baskıları kınayan konuşmalar yapılmıştır. Bu oturumda alınan bir kararda Türkiye de parlementerlere karşı yapılan baskılar dile geti - rilmiştir. 


YÜRTTAS! 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi ve Bizim Radyo Yayınlarını Dinle! 


Cunta, TRT'ye el attı, Basına sansür koydu. 
İlerici basın yasaklandı. 


Askersel diktatörlük, gerçekleri halkımızdan gizliyor. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi ve Bizim Radyo, GCünta'nin gizlemeye çalıştığı gerçekleri, gelişmelerin içyüzünü halkımıza duyurmak için yayınlarını arttır» miştir. Bu yayınlar 6 Ekim'den başlamak üzere, 50'şer dakikaya çıkarılıyor. 


Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi Radyosu Yayınlarını & Ekim'den başlamak üzere şu saatlerde ve frekanslarda dinleyebilirsiniz, 


Pazartesi-Cumartesi günleri srasında Türkiye saa- 


tiyle; 71de, 8'de, 9'da, l'de, 13'te,17'de ve 19'dâ, 31,3 metre 9585 kHz üzerinden, 

Saat: 21'de, 2'te ve Ol'de 48,4 metre, 6200 kHz üzerinden. 


Pazar günü diğer yayınlarına ek olarak saat 15'te de Türkiye Könümist Partisi'nin Sesi Radyosunu, 31,3 metre 9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 


Bizim Radyo'nun 50 dakikn süreli yayınlarını, Pazartesi-Cumartesi günleri arasında Türkiye #natiyle 
8'de, 10'da, 17'de, 14'de ve 18'de, 31,3 metre 9585 
kHz üzerinden, Saat 20'de, 22'de ve 24'de 43,4 metre 6200 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 

Bizim Radyo'nun Pazar günkü yayınlarını bu saatlerin yanısıra, ayrıca saat 6'da ve 16'da 31,3 metre, 

9585 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. 


Yurttaş, Türkiye Komünist Partisi'nin Sesi ve Bizim Radyo Yayınları Gerçeğin sesidir. 


Bu yayınları Dinle! 


